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TER OVERDENKING 
 
Overweging -  De Geest krijgen 
 
Voor de meeste mensen is het wel bekend: Lukas schrijft zijn blijde boodschap, 
zijn evangelie, in twee etappes. Eerst horen we het evangelie volgens Lukas, 
en later horen we de Handelingen van de apostelen. Beide zijn geschreven door 
dezelfde auteur. In zijn evangelie gaat het van begin af aan op Jeruzalem, in 
Handelingen is Jeruzalem het vertrekpunt en gaat het aan op heel de wereld. 
Met Pinksteren (pentacosta, 50e dag – gerekend van Pasen) lezen we steevast  
uit Handelingen 2. 
 
Dat de leerlingen pas op de 50e dag – 10 dagen na de hemelvaart van Jezus – 
de Geest krijgen zit zo diep in ons geheugen verankerd, dat het als een 
verrassing klinkt wat Johannes ons in zíjn evangelie vertelt: 
“Op de avond van die eerste dag (d.i. de dag van de opstanding) waren de 
leerlingen bij elkaar. (…) Jezus zei: Ik wens jullie vrede! (…) Na deze woorden 
blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.” (Joh. 20,19-22). Bij 
de evangelist Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag! 
 
Nu zullen er altijd mensen blijven die gaan piekeren en zeggen: “is het ene of 
is het andere bericht nu het ‘ware’ bericht?!” Voor mij is het een bevrijdende 
gedachte dat die vraag een door onze cultuur bepaalde vraag is. Wij, mensen 
in een westerse cultuur, hebben nu eenmaal geleerd dat iets pas waar is als 
echt gebeurd is. Wat in de krant staat is waar, want het is echt gebeurd. Wat op 
tv te zien is is waar, want het is echt gebeurd, etc. 
 
Telkens opnieuw zal het gezegd moeten worden: de bijbel is geen 
krantenbericht. Er liepen geen journalisten mee in de Hof van Eden, er was 
geen cameraploeg present bij de kribbe in Bethlehem, er was geen 
verslaggever die stilletjes naast de leerlingen zat toen Jezus in hun midden 
verscheen op die eerste Paasdag. Maar is het dan wel echt gebeurd? 
 
De bijbel is verhalende verkondiging. Niet in de zin van: “O, het is dus maar een 
verhaaltje?!” Nee, veelmeer in de zin van levenservaring die in verhalen is 
gestold. Met het vertellen van de verhalen wordt iets doorgegeven van wat 
mensen beleefd hebben in hun ontmoeting met God, met Jezus, met de 
Eeuwige. Telkens opnieuw is het de opdracht om die verhalen nieuw leven in 
te blazen, zodat ook andere mensen dit verhaal als nieuw horen. De geest 
waarvan met Pinksteren sprake is, is geen andere dan die van Genesis 1 (de 
geest die over de wateren zweefde), en is geen andere dan de wind die blaast 
bij Mozes op de berg, of die David vervult. De spiritus (Latijns voor ‘geest’) 
maakt dat we inspirerende mensen zijn en door anderen geïnspireerd raken. 
Het is de geest van God (theos) die in ons komt en ons en-thous-iast maakt.  



Aangeraakt door het licht, aangeraakt door deze liefde, krijgen we vanzelf de 
G/geest en mogen we als bevrijde mensen geestige mensen zijn. 
De Bijbelverhalen leren ons met andere ogen te kijken en dan wordt het: het is 
echt gebeurd, laten wij dat waar maken! 
 

Ds. Daan Bargerbos 

 
 
 
 
KERKDIENSTEN    
 
Zondag 5 mei   10.00 uur Morgengebed m.m.v. gemeenteleden 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 12 mei  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Viering Heilig Avondmaal 
     Dienst in Diever 
  
Zondag 19 mei 10.00 uur Ds. D. Bargerbos en Ds. W. Smit 
Pinksterzondag   Gezamenlijke dienst in Dwingeloo

  
Zondag 26 mei  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 2 juni  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Dwingeloo 
 
 
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


GEZAMENLIJKE NIEUWS  
 
De tijd van Verlichting en Réveil: Pierre Chevallier 
Een dominee van toen ….. voor nu? 
 
Een studerende twintiger die geen feestje overslaat, leuke meisjes ontmoet en 
geregeld pa om meer centen vraagt, omdat de gezelligheid wat duurder uitvalt 
dan begroot. Pierre Chevallier zou niet misstaan tussen hedendaagse 
studenten, maar hij leefde eind 18e eeuw (1760-1825).  
Zijn biograaf, Cees Huisman, emeritus-predikant van de Protestantse 
Gemeente te Meppel, weet hem levendig te schetsen. In een turbulente tijd vol 
spanning, revolutie en oorlog maakte hij zich verdienstelijk voor het Nederlands 
Zendeling Genootschap en het Nederlands Bijbelgenootschap, maar ook 
spande hij zich in om koning Lodewijk Napoleon de Nederlandse taal te leren.  
 ‘Een biografie zoals deze verheldert  je eigen situatie: het gaat over 
levensvragen, carrière, politiek en kinderen’, vertelt Cees Huisman. Hij is de 
vader van Josje (K3) en schreef dit boek, een verhaal over uitersten en de 
invloed van vaders op hun kinderen. Cees is een boeiend verteller en brengt 
vol humor geschiedenis tot leven! 
                                                            
Wanneer? Dinsdagmorgen 14 mei 2024 
Waar?  Markehuus, Scharmbarg  35, 9407 EA Assen 
Tijdstip? 10.00 - 12.15 u.  

Zaal open vanaf 09.30 u. Koffie/thee staat klaar. 
Entree?  Gratis. Koffie/thee voor eigen rekening. 
Voor wie? Voor iedereen die kennis wil maken met onze cursus 
Theologische verdieping voor geïnteresseerden (kortweg TVG Assen), voor 
jong en oud,  kerkelijk of niet meer kerkelijk, waar ook uit heel Drenthe, ZO-
Groningen, O-Friesland of NO-Overijssel, gewoonweg dus voor iedereen.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 



BIJ DE KOMENDE DIENSTEN 
 
Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, is er een morgengebed in de 
Nicolaaskerk en staat in het teken van vrijheid en vrede, juist vanwege alle 
geweld, dreigingen en onvrijheden in de wereld op dit moment. Het 
morgengebed is voorbereid en wordt uitgevoerd door de voltallige 
morgengebed-commissie: Coby van Muijen, Ina Lubbers, Bertina Bruins, Annie 

Mulder, Jaap Ruiter en Gerrit Welle. 
        De morgengebed-commissie 
 
Onderstaand het overzicht van de lezingen zoals aangegeven in het 
Oecumenisch Leesrooster, opgesteld door de Raad van Kerken. 
 
De zondag voor Pasen (12 mei) vieren we de Maaltijd van de Heer. In deze 
viering worden we ondersteund door de cantorij.  
Met Pinksteren hebben we een speciale dienst, waarin we onder meer stil staan 
bij het afscheid van de zondagsschool van Teun Bruins.  
 
De zondag daarna is vanaf nu de zondag waarop de drie kerken in Dwingeloo 
samen vieren. Toevallig betekent dit, dat ons schema van om en om kerken 
wordt doorbroken, en dat we daardoor drie zondagen achter elkaar in 
Dwingeloo zullen kerken. Dit jaar zijn voorgangers Wim Smit (de Kapel) en 
Daan Bargerbos aanwezig, vanaf volgend jaar doet ook Mark de Jager (Brug 
Es-kerk) mee. Dit jaar hebben we al wel gedrieën de viering voorbereid. 
 

Zondag 12 mei, 7e van Pasen - Pancratiuskerk 
Exodus 19,1-11, Psalm 68,1-14, Johannes 17,14-26 

 
Zondag 19 mei, Pinksteren - Nicolaaskerk 
Genesis 11,1-9, Psalm 104,25-35, Johannes 14,8-17 

 
Zondag 26 mei, Trinitatis - Nicolaaskerk 
Exodus 3,1-6, Psalm 93, Johannes 3,1-16 

 
Zondag 2 juni, 1e na Trinitatis, - Nicolaaskerk 
Deuteronomium 26,5-11, Psalm 81, Marcus 2,23-3,6 

 
Ter voorbereiding op de diensten 
Zo mogelijk is er elke dinsdag een uurtje voorbereiding op deze diensten. We 
noemen het kortweg ‘het Bijbel leesuurtje’, omdat we met elkaar de 
Bijbelgedeelten lezen en bespreken die de zondag daaropvolgend in de viering 
zullen worden gelezen. Het zijn waardevolle bijeenkomsten, omdat werkelijk 
alles aan bod mag en kan komen wat ook maar opkomt bij deze lezingen. 
Laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk, en voor de dienstdoende lectoren 
bijvoorbeeld een uitermate geschikte inleiding en voorbereiding op hun taak in 



de dienst. Wanneer zondags de dienst in Diever is, zal de voorbereiding ook in 
Diever zijn, en net zo in Dwingeloo. Nieuwgierig en van plan om ook eens te 
komen? Van harte welkom! Geef het wel even door aan mij, dan kan ik 
voldoende kopietjes van de te lezen teksten meenemen. 
 

Ds. Daan Bargerbos 
 
Wat vieren we? Stukje bij beetje – het consistoriegebed 
In een aantal korte artikeltjes maken we een tocht door de zondagse viering. 
Wat doen we zoal, wat komen we tegen, wat gebeurt er allemaal?  
 
Kom je zondags de Nicolaaskerk binnen, dan verzamelen zich in het nieuw 
aangebouwde gedeelte de kerkenraadsleden die deze zondag dienst doen. In 
de Pancratiuskerk loop je helemaal de kerk door, en daar komt men bij elkaar 
in de ruimte links achter de preekstoel. In beide gevallen spreken we doorgaans 
van de consistoriekamer. Het woord ‘consistorie’ komt uit het Latijn, en is 
opgebouwd uit ‘con’ (=samen, bijeen) en ‘sistere (=doen staan’). Het Latijnse 
woord ‘consistorium’ betekent ‘vergadering’. Deze ruimte is in principe dan ook 
de ruimte waar de kerkenraad vergadert. 
 
Zondags voorafgaand aan de dienst verzamelen zich hier de dienstdoende 
ambtsdragers, dat zijn in onze gemeente de ouderling van dienst, de diaken en 
de predikant. De ouderling spreekt iets voordat de klok 10.00 uur slaat een 
gebed uit, het zogenoemde consistoriegebed. Daarmee wordt duidelijk 
gemaakt dat de voorganger geen solist is, maar dat deze zich door het geheel 
van de kerkenraad en de gemeente gedragen mag weten. Persoonlijk vind ik 
dit gebed daarom altijd weer een belangrijk en waardevol moment. Daarnaast 
drukt het voorgaan van de ouderling de verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
voor de dienst uit. Die verantwoordelijkheid wordt na het binnengaan in de 
kerkzaal nog eens onderstreept door een handdruk, die de voorganger en 
ouderling aan het begin en het einde van de dienst met elkaar wisselen. 
 
In het consistoriegebed mag men bidden voor allen die een taak hebben in de 
dienst, zoals de musici, de organist, de lector, de koster en leiders van 
bijvoorbeeld de zondagsschool/kindernevendienst. Het is niet de bedoeling dat 
de ouderling bidt voor zaken die in de kerk gebeden zullen worden mét de 
gemeente, zoals voor de nood van de wereld (smeekgebed) of voor de zieken 
en de collectedoelen (voorbeden). Het is daarom doorgaans een kort gebed. In 
onze gemeente is het voor de dienstdoende ambtsdragers doorgaans ook een 
kort bezinningsmoment: nu gaat de viering echt beginnen. 
   

Ds. Daan Bargerbos 
 
 
 



VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Onderscheiding Jaap Ruiter  
Het bestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de 
Protestantse Kerk in Nederland heeft bij besluit, op voordracht van het college 
van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Diever-Dwingeloo, aan 
Jaap Ruiter een draaginsigne van zilver toegekend wegens het vervullen van 
de functie van kerkrentmeester gedurende een periode van 24 jaren. 
De insigne en bijbehorende oorkonde werden bij zijn aftreden in de eredienst 
van 21 april jl. uitgereikt door de vicevoorzitter van de kerkenraad. Het college 
van kerkrentmeesters en de kerkenraad feliciteren Jaap Ruiter van harte met 
deze bijzonder eervolle onderscheiding. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al het 
werk wat hij al die jaren met enthousiasme, passie en gedrevenheid heeft 
verricht voor onze gemeente.  

 
  Namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters,  

           Roelof Bolding en Peter Sminia  
 

De jaarrekening 2023 Diever  
De jaarrekening over het boekjaar 2023 van Diever is gereed. Deze sluit met 
een nadelig saldo van € 16.356. Begroot was een nadelig resultaat van € 
35.186. Ingevolge ordinantie 7 ligt de jaarrekening vanaf 16 mei a.s. gedurende 
een week ter inzage bij de administrateur van ons college, Mindert Veenstra, 
Hoofdstraat 16, 7981 AA Diever. Indien u de jaarrekening wilt inzien kunt u 
contact met hem opnemen via telefoonnummer 0521-593184 of via de mail 
mindert.veenstra@gmail.com. Graag van tevoren een afspraak maken. 
 
       Mindert Veenstra 
 
De jaarrekening 2023 Dwingeloo 
De jaarrekening  van de gemeente Dwingeloo 2023 is gereed en zal op de 
komende kerkenraadsvergadering (14 mei) worden besproken. Nadien ligt 
deze veertien dagen ter inzake voor geïnteresseerde gemeenteleden. Wilt u 
een kijkje nemen, meldt u zich dan svp bij George de Roo (06-53768086).  
 
CvK maanddoel mei 2024 
Het collecte maanddoel van het CvK in de maand mei is het groot onderhoud 
van de beide kerkgebouwen. Zoals u kunt zien gaan we de komende weken in 
Diever weer het dak op om een deel van de leien te vervangen. Letterlijk en 
figuurlijk een grote operatie, die veel inspanning en geld kost.           
In Dwingeloo ligt het vervangen van de leien nog een aantal jaren in de 
toekomst, maar we moeten wel alvast beginnen te sparen!  
 
 
 

mailto:mindert.veenstra@gmail.com


Vacature kerkrentmeester 
We zijn al geruime tijd op zoek naar versterking van ons team kerkrentmeesters. 
De urgentie is toegenomen met het aftreden van enkele mensen en door het 
feit dat Peter Sminia nu naast het secretariaat van het CvK ook het algemeen 
scribaat op zich heeft genomen. Als kerkrentmeester kun je op een praktische 
manier meebouwen aan de ‘kerk voor het dorp’ en dat is (meestal) leuk om te 
doen! Overwin uw schroom en kom uw handen uit de mouwen steken. Het zijn 
weliswaar grote schoenen om te vullen (die van Jaap Ruiter), maar het vullen 
van die schoenen is een taak voor ons met z’n allen. Laat van u horen svp. 
 
                  George de Roo 
 
VAN DE DIACONIE 
 
Van het college van diakenen 
De jaarrekening over het boekjaar 2023 is gereed. Deze sluit met een voordelig 
saldo van €13.183. Begroot was een voordelig resultaat van € 1.200.  
Ingevolge ordinantie 7 ligt de jaarrekening vanaf 16 mei a.s. gedurende een 
week ter inzage bij de administrateur van ons college, Mindert Veenstra, 
Hoofdstraat 16, 7981 AA Diever. Indien u de jaarrekening wilt inzien kunt u 
contact met hem opnemen via telefoonnummer 0521-593184 of via de mail 
mindert.veenstra@gmail.com. Graag van tevoren een afspraak maken. 
 
              Mindert Veenstra 

 
Uitnodiging Verjaorsvesite 80 + 
Dinsdag 7 mei van 10 tot 12 uur in de Jan Thijs Seinenhof 
Bent u 80+ en net jarig geweest of moet u nog jarig worden?  
De Diaconie van de Pancratiuskerk nodigt alle Dievenaren van 80 jaar en ouder 
uit dit samen in de Jan Thijs Seinenhof (zaal Hofplein) te vieren met een 
‘Verjaorsvesite 80+’.   
Het wordt een gezellige morgen met koffie en wat lekkers en daarna een hapje 
en een drankje. Ter verhoging van de feestelijkheid laat Ds. Daan Bargerbos 
ons “Op verhaal komen bij de koffie”. 
 Iedereen is welkom, niet alleen kerkleden maar alle oudere dorpsgenoten. 
Want wij willen niet alleen een kerk zijn in het dorp maar vooral ook vóór het 
dorp. Om zoveel mogelijk 80+ers te bereiken is uw hulp nodig. Geef deze 
‘vesite’ ook door aan vrienden, kennissen, buren… 
 
Wel is het goed dat de verjaardagsgasten zich even aanmelden, vooral 
met het oog op de boodschappen. Uiterste datum daarvoor is woensdag 
1 mei !   
Aanmelden kan bij: Ina Grit 06 34863537 en Willie Klaassen 06 13811649.   
 
 

mailto:mindert.veenstra@gmail.com


COLLECTE OPBRENGSTEN 
 
Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app. 

Zondag Diaconie
* 

Kerkr. 3e col. Doelen 

30-3 € 156,30   D: Diaconaalfonds Westerveld 

31 mrt.**  € 211,00 € 26,00  D: KiA Werelddiaconaat 
K: Energie 

7 april € 86,35 € 47,25 € 45,00  D: Project Chagos 
K: Kerkbeheer 
3e: Publiciteit 

14 april € 130,10 € 47,30  D: Lepra Stichting 
K: Kerkbeheer 

21 april € 111,00 € 66,55  D: PIT / Pro REGE 
K: Kerkbeheer 

* inclusief giften via de bankrekening. 
** excl. Collecte zakken  
. 
Nu de hervormde gemeentes samen zijn gegaan kunnen 
ook gemeenteleden uit Diever de collectes overmaken op de 
bankrekening van de diaconie (Herv. Gem. Dwingeloo 
Diaconie NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van 
“Collecte Diaconie”).  Ook de bijdrage voor de 
kerkrentmeesters collecte kunnen de gemeenteleden uit 
Diever en Dwingeloo overmaken op de bankrekening van 
het college van kerkrentmeesters (CVK Herv. Gem. 
Dwingeloo NL77 RABO 0315 5001 90 onder vermelding  
van “Collecte CVK”).  De namen van de rekeningen zullen in de loop van het 
jaar aangepast worden.  
Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw 
smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor de 
kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de 
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven. 
 
Diaconie Collecte doelen april 2024 
 
Zondag 5 mei: Project Chagos 
De diaconieën van de Brug-Es kerk, Eben Haëzer en de Hervormde Gemeente 
Diever-Dwingeloo hebben dit jaar een project in Afrika. Huisarts Frans Senff 
werkte vrijwillig in het Endulen-ziekenhuis in Tanzania. Hij ging er twee keer per 
jaar zeven weken naartoe. In 2021 overleed hij aan corona en liet geld aan het 
ziekenhuis na. De stichting Chagos beheert dit geld en helpt het personeel te 



betalen. Ook steunen ze tropenarts Sieuwke Hartmans die in het ziekenhuis 
werkt.Het Endulen-ziekenhuis is opgericht in 1975 en heeft 110 bedden. Het 
ziekenhuist helpt o.a de Masai-stam, een nomadenvolk met weinig geld. Ze 
hebben het ziekenhuis hard nodig omdat ze vaak ziek zijn en hoge sterftecijfers 
hebben, vooral bij moeders en kinderen. Het ziekenhuis heeft verschillende 
afdelingen en een goede operatiekamer. Ze hebben ook een polikliniek, echo- 
en röntgenapparaten en een lab. Er zijn buitenpoliklinieken die 10.000 patiënten 
per jaar helpen. 
Het ziekenhuis geeft ook voorlichting aan traditionele vroedvrouwen over 
gezondheid en vrouwenrechten. Er zijn 5 regio's die twee keer per jaar worden 
uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. 
 
Zondag 5 mei: uitgangscollecte Noodhulp Diaconie 
Kerk in Actie Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne. Verwoeste 
huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De 
grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel 
inwoners volledig overhoop.  
Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die 
ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra 
geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, 
delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp 
bij traumaverwerking. 
 
Zondag 12 mei: Voedselbank Westerveld 
De Voedselbank Westerveld werkt samen met de voedselbanken van Meppel 
en Hoogeveen. Samen vormen ze de Voedselbank Zuid West Drenthe. De 
voedselpakketten worden in Havelte uitgedeeld. Klanten krijgen elke 2 weken 
een pakket. Het meeste voedsel komt van het distributiecentrum in Meppel. 
Voedselbank Westerveld vult dit aan met hun eigen voorraad. Zo kunnen 
klanten complete maaltijden maken. Deze voorraad komt van donaties, 
bijvoorbeeld van kerken in Westerveld. Financiële steun is erg welkom. Het geld 
wordt gebruikt voor vaste kosten zoals apparatuur, vriezers, transport en 
onderhoud. Tijdens de avondsmaalsdienst op 12 mei collecteren we hier voor. 
 
Zondag 19 mei: Kerk in Actie Gemeenteopbouw voor dorpskerken in 
Bangladesh 
In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten 
te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma 
voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in 
bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma 
kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten 
de eigen gemeenschap. 
 
 
 



Zondag 26 mei: PKN Kerk-zijn met en voor elkaar  
Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare 
omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in 
armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Kerk in 
Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te 
zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit 
diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners 
krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te 
ontwikkelen. In ‘De Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor 
elkaar staat voorop 
 
AGENDA 
 

Datum  Tijdstip Activitiet 

1 mei  10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

7 mei  10.00-12.00 Verjaorsvesite 80+ in de Jan Thijs Seinenhof 

7 mei  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

9 mei  13.00-17.00 Feest van de Geest, Pancratiuskerk 

9 mei  13.00-17.00 Feest van de Geest, Nicolaaskerk 

10 mei   10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

11 en 12 mei 13.00-17.00 Feest van de Geest, Pancratiuskerk 

11 en 12 mei 13.00-17.00 Feest van de Geest, Nicolaaskerk 

14 mei  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

15 mei  10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

18/19/20 mei 13.00-17.00 Feest van de Geest, Pancratiuskerk 

18/19/20 mei 13.00-17.00 Feest van de Geest, Nicolaaskerk 

21 mei  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

24 mei  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

28 mei  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

 
 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 22 mei 2024 inleveren bij e-mail: 
kerkbladddie@hervormddieverdwingeloo.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 31 mei, 5 juli en 30 augustus. 
 
 
 
 
 



Bijbelleesrooster 
 
zondag  5 mei  1 Johannes 4: 1-10 
maandag 6 mei  1 Johannes 4: 11-21 
dinsdag  7 mei  1 Johannes 5: 1-12 
woensdag 8 mei  1 Johannes 5: 13-21 
donderdag 9 mei  Psalm 47  Hemelvaartsdag 
vrijdag   10 mei  Handelingen 1: 1-14 
zaterdag 11 mei  Handelingen 1: 15-26 
 
zondag  12 mei  Leviticus 23: 1-14 
maandag 13 mei  Leviticus 23: 15-22 
dinsdag  14 mei  Leviticus 23: 23-36 
woensdag 15 mei  Leviticus 23: 37-44 
donderdag 16 mei  Leviticus 24: 1-9 
vrijdag   17 mei  Psalm 104: 1-23 
zaterdag 18 mei  Psalm 104: 24-35 
 
zondag  19 mei  Handelingen 2: 1-13 Pinksteren 
maandag 20 mei  Handelingen 2: 14-24 
dinsdag  21 mei  Handelingen 2: 25-36 
 
woensdag 22 mei  Handelingen 2: 37-47 
donderdag 23 mei  Deuteronomium 4: 41-5: 5a 
vrijdag   24 mei  Deuteronomium 5: 5b-21 
zaterdag 25 mei  Deuteronomium 5: 22-33 
 
zondag  26 mei  Deuteronomium 6: 1-9 
maandag 27 mei  Deuteronomium 6: 10-25 
dinsdag  28 mei  Handelingen 3: 1-10 
woensdag 29 mei  Handelingen 3: 11-26 
donderdag 30 mei  Handelingen 4: 1-12 
vrijdag  31 mei   Handelingen 4: 13-22 
zaterdag   1 juni  Handelingen 4: 23-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLOFON HERVORMDE GEMEENTE DIEVER-DWINGELOO 
 
Predikant:   
Ds. D. Bargerbos, de Vijvers 34. 7991 BW Dwingeloo, tel. 0521-769070. 
(vrije dag: donderdag) 
 e-mail: predikant@hervormddieverdwingeloo.nl  
 
Kerkelijk werker: 
Drs. mw. G. Kasper-Holwerda, Hoogeweg 9. 7951 DV Staphorst, 
tel. m. 06-10434462   e-mail: kerkelijkwerker@hervormddieverdwingeloo.nl 
 
Scriba:  
Dhr. P. Sminia, Vroonhoeve 4, 7981 EA Diever, tel. 0521-851784  
e-mail: scriba@hervormddieverdwingeloo.nl 
 
Redactie ‘Samenspraak’ 
Mw. I.H. Ruiter-Herd, Iemenkampen 3, 7981 DR Diever, tel. 0521-591639. 
Mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, 7981 DR Diever,  
tel. m. 06-46006226 
e-mail: kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl 
 
Abonnement ‘Samenspraak’    € 15,00 euro per jaar. 
 
Ledenadministratie:  
Mw. E. Bijman-Kiers, Pucklaan 5, 7981 LN Diever, tel. 0521-551498, 
e-mail: ledenadministratiedie@hervormddieverdwingeloo.nl 
 
Website kerk:  www.hervormddieverdwingeloo.nl  
 
Bankrekeningen:                             
College van Kerkrentmeesters Her. Gemeente   NL89RABO03137.51.064 
Diaconie Hervormde Gemeente Diever     NL39RABO03137.51.382 
Kerkblad ‘Samenspraak ’                           NL64RABO03137.17.370 
Verjaardagsfonds                                       NL27RABO03137.57.127 
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